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Geboren op 31-07-1921 te Meerle
Overleden op 07-06-1999 te Turnhout
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Dierbaar gedenken wij

DE HEER

Karel De Bie

Echtgenoot van Mevrouw

Regina Van Doninck

Geboren te Meerle op 31 juli 1921 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Jozef
te Turnhout op 7 juni 1999, gesterkt door de

Ziekenzalving,

Pa,

Rust is over je gekomen.
Je hebt het leven losgelaten
je ziekte heefl je geveld.

De boerderij was je leven
de dieren, vooral de paarden en je honden
waren je kameraden.

Het leven heeft je niet gespaard. Het heengaan
van ons Joske was een grote klap.
Ook de tegenslagen in de stal raakten je diep.

Toen we nog kinderen waren was je zeker onze
kameraad.
We gingen altijd mel je mee naar “den akker”.

Samen met ons moeke verzorgde je de dieren.
Jullie werkten samen op het veld. Het bedrijf
daar ging het om.

Tot de week voor je ziek werd ging je naar
“Molmarkt™.

Pa, nu is het moment om markt te houden
hierboven.

Hij ging vol moed waar hij wou tot hij toch té
moe werd.

En onze pa vergeten, dat doen wij zeker niel.

De families De Bie en Van Doninck danken U
voor Uw gebed en Uw christelijke deelneming.
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