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O Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav. Xti,

+ BIpD voor DE ZiEL ¢

PIETER - JAN DE BIE,

echtgenootl van

MARIA IMPENS,

geboren te Borsheke den 26 Februari 1858 en aldaar
godvruchtig overleden, den 26 Februari 1939,

versierkl door de F1.1]. Sacramenten der stervenden,

=

Te midden mijner ellenden heb ik mijn oogen en
mijn hart tot U verheven, O mijn God en Gij} hebt mij
getroost en gesterkt in mijn lijden. Gij hebt mij doen
begrijpen dat al wat wij op aarde lijden mogen, niets
isin vergelijking der glorie, die wij er voor zullen ver-
werven in den Hemel, indien wij ons lijden met U en
om U dragen.

Hij stierf de dood der rechtvaardigen, gerust en te-
vreden. Gezuviverd door het lijden geniet hij reeds het
loon van zijn godvruchtig en werkzaam leven.

Beminde echtgenoote, in al mijn ellenden hebt gij
mij met de meeste zorgen omringd. Dat de Heer U
beloone voor al wat gij om zijnen Naam hebt gedaan.
Ik ga heen en smeek God dat Hij U bescherme,

En gij mijn duurbare kinderen blijit uwe moeder
liefnebben, weest immers Gods wet getrouw : eens
zien wij malkander weder in een glorieuse verheer-
lijking.

Intusschen bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
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