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Dankbaar aandenken aan

De Heer

Donald
Calebout

Weduwnaar van Elisabeth Van Brabant

geboren te Brugge op 20 april 1933 en er plots
overleden op 22 oktober 1994.

Zijn kinderen en kleinkinderen,

De families Calebout, Van Brabant en
De Wasch

danken U voor de vele blijken van
deelneming en gebed.

Begrafenissen Vanheste-oud huis Vanhecke

Pa,

je bent weggeslagen uit ons leven,.
Hoe kan dit waar zijn?

Hoe moeten we dit aanvaarden?
Er waren nog zoveel plannen,
zoveel onverwachte dromen.

Pa. je was een vader en een vriend,
meer dan ik had verdiend.

Je lach was bij je vrienden bekend.
Je was voor velen een trouwe vriend.
Je kennissen en je vrienden

zullen je herinneren met je lach

en je behulpzaamheid.

Wij klampen ons vast aan al het goede
dat wij door jou mochten ervaren :

je dienstbaarheid voor anderen,

Je onvermoeibare inzet

voor je kinderen en je kleinkinderen,
je geloof dat leven zinvol was.

Die herinnering zal ons verdriet
draagbaar maken, ons moed geven
om door te gaan in verbondenheid
met elkaar.

Moge niets van je leven verloren gaan,
maar opgenomen worden in de vrede
van Hem wiens naam wij haast niet
kunnen noemen.

God wees ons nabij.



