Emma Caljon

Geboren op 31-10-1912 te Berlare
Overleden op 20-07-1994 te Zele
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De oude moeder is van alle pifn

bevrijd, ontwaakt uit afle zorg en vrezen.
2Zij is weer jong en rimpeloos verrezen
om zonder zorgen bij de Heer te zijn.
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Liefdeval aandenken aan

Mevrouw

EMMA CALJON

weduwe van de heer

EMIEL ROELS

geboren te Berlare op 31 oktober 1912
en overleden te Zele op 20 juli 1994
Gesterkt door de H.Sekramenten en ziekenzal-
ving.

Lidd van de Kristeliike gepensioneerdenbond
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Veor je aanwezigheid,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid en je stil gebed,
ganken van harte ce families

CALJON, ROELS, VANDERSNICKT en
CLINCK.

O, dat mijn Heer mij eindelijk komt halen,
ik laef niet meer, ik ben niet meer bij u
met mijn gedachten, en het ademhalen
valt mij moeilijk, ik zou liever nu

dan later gaan, vertrouwvol en tevreden,
maar zoals God het wil, zo zal het zijn.

Ik heb mijn deel gekregen en doorleden,
ik weet te spreken van gemis en pijn,

en toch, zovelen waren mij genegen,
beminden mij, verzorgden mij vooral
toen ouderdom en onmacht mij al tegen

het bed drukten waarin ik sterven zal
En toch, ook Jezus heeft, en met zijn
zegen

mijn ziel vertroost, terwijl ik u ontval.

Maurits van Vossole

Begral Tacksert-Du Wide, Zels



