Leonce Richard Callaert

Geboren op 31-03-1909 te Merelbeke-Lembergen
Overleden op 22-10-1982 te Sint-Lievens-Houtem
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« Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.»

*+

GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
DE HEER

Leonce, Richard CALLAERT

Echtgenoor van Mevroow

Marie, Rachelle VAN DER BIEST

geboren te Merelbeke-Lembergen, op 31 maart 1909 en
godvruchtig overleden te Sint-Lievens-Houtem,
op 22 okwober 1982.
Gesterkt door de H.H. Sakrameoren der Zieken en
de Pauselifke Zegen.
Lid wan alle Kristelike Genootschappen.

Qudstriider 1940 - 1945.

Als wij in ons leven geen beproeviog kenoen zieo
wij ons wereldse leven als eindeloos, maar als het teken
van ziekte ¢n dood in ons midden komt worden wij
geraakt en beroerd.

Gelukkig was de dierbare afgestorvene, omdac hij het
aardse leven in dienst kon stellen ven zijo gezin en in
mededeelzaamheid met de zinen,

Verrrouwd en gehechr aan de paruur en de bloemen,
bezig met zasien en planten, voelde hij zich geluklig.

Zion laaeste leveasbeproeving heeft hem lapgzasm
aan los gemsskt van al de dingen waarvan de meons
zoveel kan houden.

Www. Indexen.be

Hii koa de aardse beproeving aanvaarden, aan ons
allen gaf hii een teken : mens gij ziic op Weg, £l Staat
in de koers, maar de eindsereep ligt in her sterven.

Dierbare Echtgenore en al de miinen. gii wist wat ik
voelde, daarom dank ik U om ow licfdevolle zorgen

dag eo pacht.

Nu ik nit uw verrrouwd midden werd opgenomen
tot her eeuwig leven, vraag ik de Heer dar Hiy U
zegene en sterke om de ecozaamhbeid te dragen, want
Jezus-Christas heeft de dood vernietigd en het onver-
gankelijk leven doen asnolichien.

Gedenk mij in vw gebed.

Mevronw Leonce CALLAERT,
geboren Rachelle VAN DER BIEST.

De families CALLAERT, VAN DER BIEST, DE SMET
e BEQUE,

gevoelig voor de bliken van decloemiog io hua
rouw, danken U oprecht.

Begraf. Mw M. Lamiroy, Siot-Lievens-Houtem
Drukk. De Riemacker, Sior-Lievens-Houtem



