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Indien wij met Christus gestorven zijn,
dan zullen wij ook met Hem leven.
Tim. 2,11,
A\l

VROOM AANDENKEN AAN

CAMILLE CALLEBAUT

Weduwnaar van
AVIDIA MATTHIWS
Geboren te Mere op € september 1891 en
overleden in de O.-L.-Vrouwkliniek te Anlst
op B juni 1977,
gesterkt door de HH. ggeramenten der zieken.

Lid van de Kristell|ke Bond voor
Gepensiongarden.

Ditmrﬂmﬂlﬂwmog&unmuﬂzﬂn
bij dit hulwun: « 1k ben de verrijzenis en
net laven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook
al is hij gesigrven =, Jo. 11,25,
De dierbara Camille is naar do Heer terug-
?ulwd. Zijn leven getuigt van oprechie
nzet en goedheid woor ziln dierbaren, Hot
isven met zijn vele wisselvalligheden an metl
de pljn van harde scheiding. .. had hem
geleerd steods oOp Gods liotJawllq

nighe:d zijn hoop en betrouwen te stellen.
Mat kristelijke onderwerping heeft hij de
miseries van de laaiste levensmaanden ge-

dragen. Moge de Heer hu Voor altijd ziin
v e zijn.
Di nderen on kleinkindaren, dank voor

uw zelfvergeten liefde en beste zorgen. Hat
jeven gaat viug voorbi], maar bij de Verrezen
Hear ligt de vasie hoop Op een vreugdevol
weerzien. Bidt voor mi].

Dierbare familie en alle goede vrianden, dank
voor uw genegenheid.

ylifideken be

Movrouw Henri CALLEBAUT -
Helene VAN IMPE, kinderen en klginkin-
daren,

Albert en Clarisse VERHOEVEN-CALLEBAUT,
kinderen en kleinkinderen,

Maria CALLEBAUT,

De families :
CALLEBAUT, MATTHIS,
VAN DER GUCHT en VAN LUL,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.

Begral. Van Der Heyden - Erpe
Drukk. Sterck - Mere



