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De Vader, naar wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde genoemd
wordt, riep tot zich

DE HEER

Charles Frans CALLEBAUT

echtgenoot van

JULIA SLAGMULDER
geboren te Aaigem op 1 februari 1929
en ontwaakt tot een nieuw leven bij
God in het St-Elisabethziekenhuis te

Zottegem op 28 februari 1991, gesterkt
door het Sakrament der zieken.

Eenvoudig en stil
als hij heeft geleefd
is hij van ons heengegaan.

Hij hield heel veel van zijn gezin

en alle mensen.

Als landbouwer was hij vertrouwd met
de natuur.

In mens en kind, in weer en wind
herkende hij zijn Schepper, van wie hij
zoveel hield.

Wij rouwen om het groot verlies maar
toch ie er oneindige dankbaarheid in
ons hart om al het schone dat wij in
hem mochten ervaren.

De namis wordt opgedragen in de kerk
van Voorde op woensdag 3 april 1991
om 18 u. 30.

De families CALLEBAUT,
SLAGMULDER, SCHEERLINCK en
HAEMERILICK,

danken U oprecht voor de vele
blijken van innig medeleven.
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