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Herinnering aan

MEVROUW

Franciska Anna CALLEBAUT

weduwe van de heer Frans SERLUPPUS

geboren te Aalst op 18 oktober 1922 en godvruchtig overleden
te Erembodegem, omringd door haar familie op 25 juni 2005,
begeleid door het gebed van de kerk.

De families Callebaut, Serluppus,
Schockaert en Matthys danken u oprecht voor de blijken van deelneming.

Met dank aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.

Franciska heeft altijd haar twee kleinzonen Donald en Mickey van en naar 't school
gebracht en opgevangen. Ze was een volkse vrouw die niet om luxe gaf maar wel
om veel en goed eten. Dat was er bij haar in overvioed. Dat wisten haar achter-
kleinkinderen Sofie, Brozi en Laura heel vlug; er stonden altijd snoepjes voor hen
klaar bij "dikke meme”.

Ze stond veel op straat te kijken, als er iemand passeerde was ze blij er een praatje
mee te kunnen maken. Zelfs als ze al ziek was en reeds wat afwezig was ze nog
altijd op post om naar iedereen die voorbijkwam te lachen en te knikken. Op het
einde was ze helemaal verward maar ze koos ervoor in haar huisje te blijven waar
haar zoon Felicien volledig de verzorging op hem nam en haar overal mee naartoe
liet rijden.

Soms werd het hem wat teveel, maar hij had er direct daarna al spijt van. Ze keek
ook uit naar het zondagbezoek van haar broers en neven, op het laatst niet meer
beseffend wat er gezeqd werd, maar ze genoot van hun aanwezigheid. Op alle
familiefeestjes was zij tot op het laatst van de partij. We zullen moeten wennen
anxm laar laaa nlaste an aan het waavallen van haar veelviildiae vraaag: “Waar ic






