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Geboren op 04-05-1908 te Merksem
Overleden op 15-12-1973 te Diest
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Moeder.

toen de adem van de winter

zich liet voelan

heb je stil afscheld genomen.

Je leven kende vele harde schaduwkanten.
Leven en dood lagen soms dicht bi] elkaar,
Je was een en al bezorgdheid en goedheid
voor je kinderen.

Je dacht eerst aan ons

Elisa GOMMEREN dan pas :ﬂﬂ ﬁ“- _
Je was dienstbaarheid voor je medemensen.
echtgenote Gerard STYNEN (1) Het geloof In een soms onbegrijpelijke God

was voor jou werkelijkheid.

Je hield veel van bloemen en kinderen
Elke bloem is een herinnering aan jou,
voor mij blijf Je de mooiste bloem,

je was een lieve en fijne moeder.
ledereen is nu heengegaan

en je legt de zware opdracht

in mijn handen,

jouw taak voort te zetten :

Uw medeleven is een troost in deze dagen. goed-zijn voor de mensen.
Bidt God dat we een stukje van haar goedheid

en eenvoud mogen uitdragen.

Dank U.

geboren te Merksem op 4 mel 1908
Zij heeft van ons afscheid genomen
op 15 december 1973 te Diest
[Sint-Jozefziekenhuls)

Erik Jozef Stynen en familie

pP. van Hoof, begrafenissen, Rustoordstraat 12,
Merksem. Tel, 459213
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