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De bouwstenen waarmee ons leven wordt opge-
bouwd zijn doorgaans simpele dingen.
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Gij allen die hem gewaardeerd hebt en bemind,
blijft in uw gebeden indachtig

Jozef GOMMEREN

echtgencot wvan

Maria THYS
aeboren te Schoten, 19 maart 1887
overleden te Merksem, 31 januari 1972.

Wat wij van U zullen onthouden en wat we
ook zullen trachten waar te maken in ons eigen
leven is uw eenvoud, trouw en dienstbaarheid.

Meer dan zestig jaar hebt ge uw trouw be-
wezen in uw gezin. Ge hebt genoten van uw
kinderen en met fierheid hebt ge gezien hoe
ze hun elgen weg vonden in 't leven. Met uw
gevoelig hart hebt ge ogenblikken van pijn en
vreugde diep meegeleefd. Uw kleinkinderen
hielden allemaal veel van U. Goedheid spreekt
tot een kinderhart.

Ook in uw werk als natlebaas op de Zilver-
natie waart ge trouw en stipt. Men kon steeds
op u rekenen, gij waart uit één stuk.

Toen de tijd van werken voor U woorblj was,
is het heimwee naar het buitenleven weer
sterker geworden en bij uw zonen hebt ge uw
liefde voor de tuin mog kunnen uitvieren,

Tot de laatste maandan hebt ge een sterke
gezondheid genoten, en ge hebt het sterk aan-
gevoeld dat ge niet langer met uw vrouw en
dochter kondt samenzijn.

Ge hebt gezorgd dat uw kinderen goed over-
eenkwamen, en de mooiste dankbaarheid die we
U kunnen geven is die band van eenheid nog
sterker te maken.
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Uw medeleven is een troost
in deze dagen.

Bidt God dat we een stukje
van zijn goedheid en een-
voud mogen uitdragen.

Dank U.

Mevr. Maria THYS
De families GOMMEREN.
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