Joseph Oscar Goossens

Geboren op 16-12-1894 te Balegem

Overleden op 09-09-1964 te Sint-Lievens-Houtem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Het lijden van deze tijd kan niet vergeleken worden met
het geluk van de eeuwigheid, dat ons te wachten staat.
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Joseph, Oscar GOOSSENS

echigenoot van Mevrouw

Marie, Valerie VAN DE SIJPE

geboren te Balegem. op 16 december 1894 en godvruchtig
. overleden te Sint-Lievens-Houtem, op 9 september 15964,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der swaar zicken.
Lid van de Confrerie van de H. Livinus.

Ons leven op de aarde heeft maar waarde in de mate
dat wif er het leven bij God mee bereiken: wii maaien in
de eeuwigheid wat wij in de tijd gezanid hebben.

Lange maanden heeft de dierbare Overledene met moed
en geduld zijn zickte verdragen: altiid was hif vol hoop
weer te kunnen werken en bij de mensen te zijn. Ala
kristen mens had hij geleefd en met gerust gemoed zag hij
de dood tegemoet, onderworpen aan Gods Wil en in be-
tronwen op Hem.

Beminde Echrgenote. Kinderen, Kleinkinderen, Broers.
Zusters en Familie, hebt dank voor al de liefde en de zor-

- gen. waarmee Ge maandenlang dag en nacht mijn ziekbed
omringd hebt. en mijn liiden verlicht. Zo grang was ik bij
U allen gebleven: nu zal ik echter van bl God over U
waken. Vergeet mij niet in Uw gebed. en valbrengt steeds
goed Uw kristelijke plichten opdat we samen eens zouden
verenigd zijn bij God.

Mijn Jezus. barmhartigheid . (300 d. afl.)

" "Drukkert) R. DE MOOR, Sint-Lievens-Houtem.
www.indeken be

DE SMET.

Danken Ued. voor de blijken van deelneming

in rouw en gebeden,

Heer en Mevrouw Cyriel VAN HEGHE-GOOSSENS en kinderen.
Heer en Mevrouw André GOOSSENS-D'HAEMERS en kinderen.

De Heer Georges GOOSSENS,
De Familitgn GOOSSENS, VAN DE SIJPE, VAN LIERDE en

Mevrouw Oscar GOOSSENS, geboren Valerie VAN DE SIJPE,



http://www.indeken.be/

