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BID VOOR DE ZIEL

VAl mevrounw

MATHILDE GOOSSENS

weduwe van mijnheer

Johannes Bollaert

geboren te Zeveneken de 14 september 1862 en
godvruchtig overleden te Beervelde 29 maart 1958
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.
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In de poede week herdenken we Christus’ lijden, dood en
verrijzenis. Zijn Kruis, en Zijn heropstanding uit het graf, vor-
men het model en tevens de krachtbron voor het verloop van
elk christen leven.

ok ons leven kent zijn Kruisweg-staties, zijn droe vig
glot, maar ook zijn blijde heropstanding voor ceuwig.

En het is juist door het Offer en de zegepraal van onze Heer
dat wij elke pijn kunnen dragen en ook de eind-overwinning
op ronde en dood kunnen behalen.

#o betekent ook bij deze gelovige vrouw, dit lange le-
ven en deze stille dood slechts de inzer tot het Omeindige
Leven, dat de Heer ong bereidde.

Zij was godvruchiig, en heeft veel gewerkt en gebeden.
Door het edelmoedig dragen van de lasten en kwalen van
haar ouderdom, heeft ze zich in silie geheiligd, en geboer
voot richzell en voor anderen.

Moch onze Goddelijke Meester haar daarom genadig zijn.

"Beminde [amilieleden en wvrienden, en 2ij vooral die
mij zolang geholpen en wverzorgd hebt: Ik dank u hier nog
oprecht voor al uw vriendschap en liefde. Mocht de Heer
het u lonen.

En wilt verder allen wvoor i h]:ij ven bidden.

Barmhartige Jezus, geef me de eeuwige zaligheid..

Om Uwe vrome ga:l:ruden
en christelijke deelneming

in de rouw die hen treft

DAMKEMN HARTELIJK

De Familién :
GOOSSENS,
BOLLAERT.
VAN DE VELDE,
VAN HERREWEGHE.
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