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Geboren op 01-12-1916 te Moerbeke
Overleden op 23-01-1992 te -
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Mijn God, ik roep bij dag, ik roep des nachis.
Op U venrouw ik, Gij Rots van ons heil.

;

Dankbaar gedenken wij terug aan
de Heer

Raymond GOOSSENS
echtgenoot van Mevroww Paula DE TAEYE

Oud Gemeenteraadslhid.
Medestichter van wielerclub "Atembeke Sportief™.

Geboren te Moerbeke op 1 december 1916 en is
godsvruchtig thuis overleden in familiekring op 23
januari 1992, gesterkt door de H. Sacrament der
zicken.

De families:

GOOSSENS - DE TAEYE

DE TAEYE - PLETINCKX
danken U van harte voor Uw aanwezigheid
gebed, voor elk teken van medeleven bij dit pijn-
lijk scheiden.

WL INdEKEN. D

Een sterke man was vader Raymond, steun en
toeverlaat voor velen en voor jaren, hulp en me-
dewerker die men diep waardeerde.

Swrenge, in-goede vader met een gouden han
voor kind en kleinkind, uw beeld dragen wij mee
diep in ons hart

Jezus, Zoon van God, Licht van de wereld, uw
beeld zagen wij in hem: beeld van recht en goed-
heid en ook van pijnlijk lijden. Maar zelis n de
winter van het leven doet Gij bloeien bloemen
die eeuwig zijn in de liefde van uw nabijheid dic
blijft en waarin wij blijven leven.

Dank, mijn lieve vrouw,

dank, kinderen en kleinkinderen en allen die
behoedzaam voor mij zorgden. Dank voor alle
liefde en goedheid om mij heen.

Dank U, God
voor deze mens die wij nooit vergeten.

Begral. Drukw. Collier-De Taeye 054/ 41.35.00



