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Wie gelocit en gedoopt is, zal gered worden

T

Om in deze Eucharistieviering

en in uw gebed te gedenken de ziel
van Mevrouw

Silvia Octavia GOOSSENS

weduwe van de heer

SERAPHIEN HETJNGENS
geboren te Overmere op 11 juni 1882 en er zacht in
de Heer ontslapen op 21 april 1971.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.
en de Pauselijke Zegen.

Moeder Heungens 13 nlet meer.... Wie hoar van
nablj gekend bebben, weten dat we sen opgewakts
kranige en diepgelovige moeder verilezen. Die we-
ten hoe ze cltijd buren en kennlssen heelt geholpen
en bijgestaan in goede en kwade dagen, hoe ze
In armeoede en ellende haar oroot gezin heeft recht.
gehouden somen met vader zaliger. Die welan ook
hoe ze door haar levensblijheld aitijd de nodige
moed wist opte brengen om elke moellljiheld het
hoold te bieden.

Ze was daarbl] een vrouw uit eén stuk, recht
voor de vuist. die voor nlets of nlemand de waarh=id
zou tezort cedoan hebben, Ze had een enorm ver-
trouwen in God en O.L.Vrouw; haar gebed was
haar leven. haar leven één gebed. In die geest van
gelool. gerechtigheld en licide heeft ze ook haar
kinderen willen opvoeden. en deze zijn moeder

dankbaar om de eerder strenge hand, die hun de
richting in hun leven canwees.

Mest de gepensioneerden ging ze enkel mee
naar de Donkkapel, een kleine bedevaat, waar ze
zoveel deugd aan belecfde. Haar groot verlangen
tijdens haoor ziekte, tot op haar sterfdag, was dan
ock: nog eenmaal op bedevaa:t te kunnen gaan
naar hacr hemelmoeder te Bareldonk. Huaar wens is
vervuld, tenvolls: inde hemelis ze nu bi) God en
Maria en al haar hemelvrienden. Dit werd hoar
laatste bedevaart. Inalle eenvoud en gelatenheid
=n met een groot verirouwen in God nam e bawust
afscheid van deze wereld.

Dierbare broer, kinderen en kleinkinderen, 1k
dank u voor de grote genegenheld dle ge aliijd voor
mif bewaard hebt. Dit bliikt vooral uit de loatste
en lasige dagen van mijn zlekts, woar ge van mi
niet geweken zijt. Weet dat moedszr voor u leeft in
de hemal.

Mocder Marta, tot u bad zif haar Innigste ge-
bed:n, neem haar voor altijé bii u In de hemel.

Moeder Heungens, van haorta tot weerziens bij
Cod.

De familles GOOSSENS, HEUNGENS.
PELSIJN en DE VETTER,

danken U zeer |milr.*li'rL: voor e
troustvolle Hi.i!cq-n van deelne

ming en gebeden
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