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Geboren op 19-12-1943 te Zele

Overleden op 02-02-2004 te Zele
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Ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer,
dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer,

Want ik hou zo van jou, afscheid nam ik niet,

het einde blijft nu open, zoals jij het achterliet.

_I.

Liefdevol aandenken aan

de heer

Willy GOOSSENS

echtgenoot van mevrouw
Marie-Jeanne VERMNIMMEN

Geboren te Zele op 19 december 1943 en thuis
plotseling overleden op 2 februari 2004.
Begeleid door het gebed van de kerk.

Lid van Duivenmaatschappij Zele-Huivelde

De familie dankt u voor uw deelname in hun rouw.

Veel omhoogkijken en lang nadenken,
Het wachten op de duiven

zal nooit verioren tijd geweest zijn.
Jarenlang heb je met Marie-Jeanne en Chris
gevochten voor geluk en leven.

We lazen de bezorgdheid in je ogen
maar nooit zagen we je angstig.

Je geloofde in een vriendelijke toekomst
en zette vooral daarop je troevenin.
Geduldig en trouw nam je elke dag aan.
Het vele bidden leerde je

dat de Heer geen storm tegenhoudt

maar jou en ons

een veilige thuiskomst belooft.

Even plots als een wind ons grijpt

was jij verdwenen.

Ons aardse lichtmis

werd vioor jou het eeuwige Lichtmis.

Wat de engelen in de vroege mis zongen
dat zing jij nu mee.

Wat de oude Simeon zegde

zijn nu ook jouw woorden :

“Laat nu Heer, uw dienaar in vrede heengaan”,
Gadan, Willy, naar God toe,

Bidt vandaar, vanuit het hart van God,
VOOr je vrouw en je zoon,

en als het kan

ook voor ons.

Priester Serge.

Begraf. Van Cleamput
Zele Tel 052/45 13 45










