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Heer Jezus, Gij die weet,
laat mij Uw beeld, Uw leven zijn
laat mij één zijn met Uw leed,
laat mij sterk zijn door Uw kracht
Schenk mij liefde tot ik sterf,
tot ik sterf, en ook daarna
ALTHID.

.I.
Vroom aandenken aan

MEVROUW
Rachel, Cecelia Keppens

weduwe van de
Heer CESAR BAEYENS

Geboren te Oordegem, op 19 februari 1207 en
overleden In Home Q. L. Vrouw Ter Weldbloemen
te Qosterzele, op 23 augustus 1982, voorzien van

het H. Sacrament der Zieken en de Pauselijke

Zeqen.

Eenvoudig en stil ben je gestorven, net zoals
je geleefd hebt. Mama, sedert het heengaan van
onze Antoine en ons Monigque en het laalst van
papa was uw leven hier op aarde al één voorbe-
reiding cp het weerzien hierboven van uw digr-
bare afgestorvenen,

Moge God U dit geluk geven, daar je steeds als
diepgeiovig mens in de oneindige goedheid
Gods hebt geloofd.

Ook de laatste jaren, toen je moe en gelaten de
dood afwachtte, hoorden wij je nooit klagen,
had je steeds je paternoster of kerkboek bij de
hand.

Dank je wel, voor de manier waarop je ons hebl
voorgeleefd.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
bedankt voor alles en tot weerziens.

Dank aan de Zusrers van het Home O. L. Vrouw
Ter Veldbloemen.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
De familles Keppens, Baevens, Steenhout en
Sedeyn,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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Druk Verbaere, Wetteren



