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Langs her licht der dagen
i donker ook en eenzaumbherd
moell etk mensenfeven
e vwolkomenhed

Bedroeld om zyn heengaan
maar dinkbaar ook om wal hiy was
pedenken wij
De Heer

Clemens KRIKILION

weduwnaar van Mevroow
Helena TIMMERMANS

Geboren ¢ Moerbeke op 2 mei 1906 en
godsvruchtig overleden i het Onze Lieve
Veouw Ziekenhws te Geraardshergen op 26
augustus 1991, pesterkt door het H. Sacru-
ment der zieken.
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Dank U dat U met ons was
in dit uur van afschewd
Dank voor Uw gebed en medeleven.
U was voor ons een steun en troost.
De tumilies ;
KRIKILION - TIMMERMANS
MERCKAERT - COOMANS.

www. indeken be

Zware arbead was zign deven viliig jaren
lang, Zu wisten wij zijn lielde voor viouw en
kinderen onuitputteligk in doe vermocidheid
vian de lange dagen. Gegroed, gekwetst
genezen door het noesie werk had hij bet
geleerd e leven - vok alleen - sinds jaren
terug onze lieve moeder in te Jood heen-
ging. Wandelend en gemetend, keuvelend
her en der, genout hij de dagen, vriend van
mensen m het dorp waar hij thuis was, Tot
onverwacht zijn gerondhed knakie en de
Heer hem riep om elders thuis te zijn.

Giod,

met pijn m kel hant leggen wi) deze man in
Uw lietdevolle handen. Laat het woordeloos
gesprek dat hij mer U voerde in de stile
van de natuur en eenzaamheid nuw Open-
bloeien 1 Uw Tegenwoordigheid.

Dat hij ruste in vrede.

Buegral. Drukw. Collier- De Tacyu (1154) 4135400



