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Hij stierf gerust, lijk iemand die
bescheed in lcorte stonden,
heeft, vragend, naar het Vaderland

den rechten weg gevondel.
G. GEZEILLE.

D-I-d "
EID VOOR DE ZIEL
VAN

Charles, Lomis LAMMERTIJN

ECHTGENDQOT VAN
Marin Livina S KM=l

geboren te Astene den ¢ November 1871 en god-
veuchtig overleden te Oostalkker, den 10 Februari 1935,
versierkt door de HI. Sacramenten,

Het leven van den mensch is een strijd van aan de
wiey tot aan het graf, Elk cogenblik is een stap nader
tot de ceuwigheid, die ons plotséling en onverwacht
kan overvallen, GGelukkiz dus en voorzichtig de
mensch dic tracht te leven zooals hij zou willen sterven.

De mensch staat stom voor de geheimen van God en
zuchi : Waarom wordt ou reeds dit leven geknakt?
Waarow word!t een zoo goede, werkzame en oppas-
sende man zoo vroeg asn de lietde en den steun van de
zijnen ontstolen ?

Laten wij deze zware beproeving aan de schikking
van Gods Wijsheid over en onderwerpen we ons aan
zijnen Heiligen Wil, opdat Hij door ons cffer getraffen
ons moge sterken en de ziel van onzen echigenoot en
vader zijn eeuwige Woon moge binnenlelden,

Dierbare echizenoote en kinderen, weent niet om mij;
troost i en bidt voor nij. Eens zien we ¢lkander terug
in een beter leven en ziin we samen voor altijd.

Barmhartige Juzus, geel hem de eeuwige rust.

(700 d. afl.)
Zoet dart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)






