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Sterven is geen ramp, geen ongeluk, als
wij maar gerust zijn om te verschijnen voor

Gods rechterstoel.

NID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer Pieter LANGHMANS

weduwnnar van
Mevrouw Joanna Macia VAN ROMPAEY

geboren tc Lier op 20 Maarf 1808 en godvrachtig
overleden fe IV{;’HFHFHI op 16 Maart 1953,

Gesterkt door de H.H, Sacramenten der Stervenden

Zijn goede inborst won hem vele vrien-

den, en de edele gevoelens van zijn hart,

gevoegd bij een minzame spraakzaamheid,
verwierven hem de algemene achting,
Gelukkig zij die hun stervensuur ziep. na-
deren, en zich godvruchtig tot de dood
kunnen voorbereiden. St Franc v. Sales
Dierbare kinderen, schoondochter, klein-
zoon en bloedverwanten, ik sterf, maar
mijn liefde voor U sterft niet, Ik zal U blij-
ven liefhebben in de Hemel, zoals ik U op
aarde heb liefgehad. Blijft altijd één van
hart, zo als wij het steeds geweest zijn, en
de zegen des Heren zal op U rusten.
Bewaart mijn aandenken in uw hart, en
vergeet mij niet in uw gebeden. Eccl

De Familie dankt voor de deelneming en gebeden







