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Op 21 december, in het licht van de hoop,
is onze pa overgegaan in een ander leven,
't Is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

_I.

Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Jean Remy Auguste De la Marche

echigenoot van mevrouw
ROSALINA VAN POUCKE

Geboren te Gravelines (Frankrijk) op
16 decermnber 1918 en in huiselike kring
overleden te Wetteren op 21 december 1295,
voorzien van het H. Sakrament der Zieken en
begenadigd door de Pauselike Zegen.

Gewszen spelend lid van de
Koninklijke Muziekmaatschappi] «De Eendrachts.
Oud-strijder 1940-45. - Lid N.5.B. & IMOS.
Vereerd met varschillende militaire an
burgerlijke eretekens.

Lid van Webra.

www. indeken be

Cnze pa was ean man van weainig woorden, maar zijn
liefde en bezorgdheid voor moeder en zijn familie was
merkbaar in alles wat hij deed.

Zelts in moeilijke omstandigheden bracht hij de moed
op om het leven van een makker te radden.
Vriendschap was voor hem geen ijdel woord. Tussen
zijn vele kameraden kon hij 2o van het leven geniaten.
Zelfs tot voor enkele weken zou hij niet hebben gelaten
Zijn kaartje te slaan, loen hij reeds door ziekte en pijn
was getroffen.

Het meest heeft hij geleden wanneer hij de kracht niet
meer bezat om zijn geliefde saxcfoon te bespelen, want
muziek was zijn leven.

Samen met moeder bouwde hij door mateloos te wer-
ken een thuis op voor zijn gezin,

Het rijke leven van vader zal voor ons een voorbeeld
blijven. Wij zullen hem als een eanvoudig, maar moe-
dig en levenslustig man gedenken,

Het zal hard zijn, pa, je te moeten missen, maar je blijft
aanwezig bij ons in ons hart. Verbonden met u, en sa-
men zullen we u niet vergeten als een lisve echigenoot,
vader, pest en bompa.

De families De la Marche, Van Poucke, Fournier en
Termmerman,

danken U om de blijken van kristelijke
deeineming in hun rouw.

Bagr. Van Bever, Wetieren, 36832008 Druk Verbaere



Herinner mij,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe het was toen ik alles nog kon.






