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Ik ben de verrizenis en het leven,
wie in Mij gelooft,

ook al sterft hij, zal leven,

en al wie leeft en in Mi gelooft,
zal niet sterven in eeuwigheid,

)
BEWAAR IN UW HERINMERING
EN GEDENK IN UW GEBED

de Heer

ACHILLE DE LA RUELLE
echtgenoot van Mevrouw JEANNE DELFOSSE

Hij werd geboren te Zelzate op 27 juni 1927 en
is na een smartelijk werkongeval overleden te
Gent op 1 maart 1976.

Enkele uren slechts was hij aan het werk na
maandenlange werkloosheid. Toen kwam het
ongeval... ziin leven onder ons was ten einde,
glechts 48 jaar oud.

«Gedenk, mens, dat gi stof zijt, en tot het
stof der aarde zult weerkeren-. Deze verma-
ning hoorden wij op Aswoensdag, een paar
dagen geleden,

ledere keer, wanneer femand sterft, worden wij
eraan herinnerd hoe hroos een mensenleven is,
hece wlug het leven kan ten einde ziin. Hoezear
wij ook de dood ult ons leven trachten te wer-
dringen, wil kunnen er niet wvan los, wij moe-
ten met de dood leren leven. Telkens opnieuw
worden wij voor de keuze gesield ; geloven in
het eeuwige leven, of ten onder gaan in de
uitzichtloosheid. Zinvol of zinloos leven, dat
is de keuze voor jeder mens,

Cat iz dan ook de wreugde wvan een kristen
mens, te weten dat ziin leven niet eindigt bij
de dood. Hii wordt opgenomen in de eeuwige
liefde van de Vader, wanneer hil eerlifk heeft
geprobeerd als Zijn kind te leven,

Bidden wij voor onze overledene opdat de Heer
hem bij Zich moge opnemen ;

Heer, onze God, het kan niet zijn dat de dood
het einde is en dat wij leven om te sterven.
Gij zijt immers een God wvan levenden en niet
van doden.

Wi bidden U woor deze man die van ons is
heengegaan,

Schenk hem wvergiffenis van zonden.

Megem hem op in Uw esuwige vreugde,
waarin zovelen ons reeds zijn voorgegaan,
dank zif Uw goedheid en Uw trouw,

die Gij ons blijvend hebt toegezegd

in de verrijizenis wvan Jezus,

Uw Zoon, onze Heer. Amen,

Bidden wij ook woor allen die met hem wver-
bonden waren, echtgenote, kinderen, ouders en
familie, nu ook, omwille van zijn dood, dieper
met elkander verbonden mogen zin. Dat zj
moed et kracht vinden bij de Heer om hun
weg verder te gaan,

Uw deelneming in onze rouw is ons een troost.
Uw gebed is hem een hulp.

Wil danken U wvan harte. DE FAMILIE
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