Juliette De Laere

Geboren op 15-11-1929 te Adegem
Overleden op 28-07-1969 te Sijsele
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Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie In mi] gelooft zal leven
ook al is hij gestorven
en leder die leeft in geloof aan Mijj
zal in eeuwigheid niet sterven.

(Joh., 11.25.286)
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Vroom en liefdevol aandenken aan

MEVROUW

JULIETTE DE LAERE

echtgenote wvan de Heer
GERARD VAN HOECKE

geboren te Adegem op 15 november 1929
en te Sijsele door de Vader tot het eeuwig
geluk genodigd op maandagmorgen 28 juli 1989,

Gesterkt door de Sacramenten der zieken
en de Pauselljke Zegen.

= Omdat God nlet zichtbaar bij de mensen
leaft, geeft Hij hen een moeder ». 2o was haar
leven getuigenis van Gods goedheid.

Wij danken U, Vader, voor haar die ons zo
dierbaar is. Zij blijfft ons tot voorbeeld van diep
geloof in alle omstandigheden en moederlijke
zorgen. Door haar woorbeeld wvan gebed en
van eucharistisch leven voedde zij haar lieve
kinderen op tot echte kristenen.
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Wij bidden U, getrouwe Vader, dat zif in
alles weaarin ze groot is gpeweest, tot ons:
vader en kinderen en familieleden moge blijven
spreken. Moge zii voortleven in ons hart en
ons gedacht : dat de schone herinnering die wij
van haar bewaren de lege plaats wvulle die zi
hier nu achterlaat.

Mijn lieve echtgenote,.... beminde moeder,...
wij blijven met u verbonden in de zekerheid van
het eeuwig geluk. Wees ons tot voorspraak bl
de Vader waar we allen eens verwacht worden.

Uw gebed en meeleven zijn ons een grote
steun, waarvoor wij u oprecht danken :

De Heer Gerard Van Hoecke, haar echtgenoot

De Jongeheer Luc Van Hoecke,
De Jongejuffrouw Coleta Van Hoecke,
De Jongeheer Jan Van Hoecke,

De Jongeheer Frederik Van Hoecke,
haar kinderen

Mevrouw Wed. Alfons De Laere-Van Dasle,
haar moeder

De Heer en Mevrouw René Van Hoecke-Bottelier,
haar schoonouders

De families

De Leere, Van Hoecke, Van Daele en Bottelier.

R. De Ridder - Koster - Kleit,




