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Geboren op 14-11-1913 te Oosterzele
Overleden op 06-02-1987 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

1

Vol vertrouwen is naar het Vaderhuis gegaan
MEVAROUW

Irma
DE LANDSHEERE

weduwe van de heer
Gaston SCHOLLAERT

Geboren te Oosterzele op 14 november 1913
en zacht ontslapen in de O.-L.-Vrouwkliniek
te Aalst op 6 februari 1987, gesterkt door de
Ziekenzalving.
Elke mens zoekt in het leven naar wat ge-
borgenheid, wat veiligheid, wat zekerheid,
naar genegenheid en geoedheid. Maar wat is
het leven wisselvallig : er komen zovele on-
varwachie dingen die al onze wensen, ver-
langens en dromen stukslaan. Het geluk ont-
glipt ons soms zo viug, want de mens is zo
onstandvastig en het hart zo wispelturig ; we
mogen met Sint-Augustinus zeggen : ons hart
is onrustig tot het rusten zal in U, o God.

Deze overledene was een moeder die nooit
zacht op te vallen, want haar énige betrach-
ting was te leven voor haar gezin, en dat
heeft ze gedaan zo lang haar krachten het
toelieten. Het verlies van haar echigenoot is
een zware slag geweest voor haar teer ge-
moed, want wanneer deze band verbrak, dan
bleef de wonde bloeden. Maar ze had een

kracht in haar geloof, die haar bevrijdde van
wanhoop, en liet uitkijken over het graf naar
de blijvende ontmoeting bij God in het
hemels geluk.

Het geloof en de vroomheid van onze over-
ledene bracht licht en vrede in haar leven,
ook en vooral in de troosteloze momenten
van treurnis en eenzaamheid Dagelijks bad
Zze in de stille woonkamer voor al wie haar
dierbaar was, en naar elke Hoogdag keek
ze uit vol verlangen om de Lieve Heer te
mogen ontvangen. Geen dag ging wvoorbij
zonder stil gebed tot O.-L.-Vrouw, die ze zo
vurig beminde en eerde. Het sterven maakte
haar niet bang, integendeel : bij de dood
zou glle pijn een einde nemen om plaats te
maken voor onverstoorbaar geluk bij God, en
bij de zovelen die reeds waren voorgegaan.

Moeder Maria, wil me begeleiden naar uw
Zoon,

De families :

DE LANDSHEERE, SCHOLLAERT,
SCHEIRLINCK en HEYNDRICKS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. De Brauwer - Qordegem
Begr. De Pauw Gebr. en zonen, Oordegem




