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Wie God vreest, moet de dood niet vrezen,
want zij zal hem een bron van geluk zijn.

(Eccl. 113.)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALPHONS JANSSENS

echtgenoot van Mevrouw

. Margareta, Eveline DE RYCK,

geboren te Erondegem, op 23 april 1912, en god-
wruchtig overleden te Aalst, de 12 januarl 1961.
Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Vandaagq leeft de mens, morgen is hij niet meer ;
bij de avond denkt dat gij de morgen misschien
niet zult bereiken.

Het is geschied, o mijn God, gelijk Gij het wilde,
en hetgeen Gij doet is welgedaan, wees nu en in
ecuwigheid gezegend. (Mav. Chr.)

Vroom en gelaten is hij door het leven gegaan,
moedig en in volle overgave heeft hij het kruis
gedragen dat God hem op de schouders heeft
gelegd.

Dierbare Echtgenote, Lieve Kinderen, dankt
God voor de zegenrijke jaren die Hij me gaf, moge
zijn zegen op U rusten, tot beloning der liefde, der
kinderlijke genegenheid en der goede =zorgen
waarmede gij uw vader hebt omringd. Leert van
hem eenvoudig en vol geloof, goedheid en ge-
trouwheid al uw plichten vervullen, dan zal God
met U zijn en U gelukkig maken.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op 1.  (3004d. a.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(3004d. a.)

De familie JANSSENS,

De familie DE RIJCK,

De familie VAN LEUVEN,
De familie SIAT,

danken U van harte voor
de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.
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