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Gelukkig die in God geloven

Als diepe wonden 't herte slaan.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Etienne, Maurice DE LANGHE

echtgenoot van Mevrouw
Antoinette DE MOOR

geboren te Zottegem op 21 oktober 1857
en ten gevolge van 'n pijnlijk ongeval
overleden te Porsbeke op 2 augustus 1985,
Gezalfd met de H. Ziekenzalving in extremis.

Dit smartvol afsterven doet een jong en veel-
belovend gezin in puin ineenstorten, want de
dierbare overledene was de hoop van een
liefdevolle vrouw en zijn teder kindje Joka.
Ach Heer, ons hart is overstelpt van droefheid
an de tranen benevelen ons de ogen, maar
we maken de woorden van priester-dichter
Guido Gezelle tot de onze: , Gelukkig dis in
God geloven als diepe wonden 't herte slaan”
en wij bidden gelaten en onderworpen: , Gij
gaaft, Gij naamt, Uw naam zij gezegend".
Heer, Gij doet ons nadenken en beseffen hoe
vergankelijk dit aardse leven is en dat er een
andere toekomst most zZijn bij U.

Wij rekenen, van uit deze aarda, Heer, G|
rekent van hierboven.

Beminde echtgenote, mijn dood heeft u tot
'n moeder van smarten gemaakt, wijl wij

samen droomden nog vele jaren verenigd te
blijven, Blijf moedig, vertrouw op de Heer én
draag zorg voor ons liel kindje.

Beminde familieledan, helpt mijn beproeide
echtgencte in haar grote mood. Ik weet dat ik
U mag vertrouwen. Tot weerziens bi] O.L.
Heer.

O.L. Vrouw van ARijddurende Bijstand, wees
ons Hail.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Antoinette DE MOOR,

Joke DE LANGHE,

Marcel en Yvonne DE LANGHE - BIESBACK,
Louis en Julienne DE MOOR - DE SMET(t),
De families DE LANGHE - BIESBACK,

DE MOOR - DE SMET,

danken oprecht voor de vele blijken van
medeleven bij deze pijnlijke rouw.
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GROOT WAS JE INZET VOOR ALLES
MOGE DEZE VERDER LEVEN IN ONS

Etienne, Maurice DE LANGHE

21 oktober 1957







