Frans De Lathauwer

Geboren op 20-12-1920 te Uitbergen
Overleden op 08-11-1984 te Gent
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VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
FRANS DE LATHAUWER

echtgenoot van Mevrouw
ALINE MOERMAN

geboren te Uitbergen op 20 december 1920
en godvruchtig overleden in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent

op 8 november 1984,

gesterkt door de H. Sacramenten.
QOud-Strijder 1940-45.

Herist, 't stille sterven van de natuur,
beeld van het verdwijnend levensuur.

En elke zonnestraal, elk hoopvol woord,
die 't mensenhart vol weemoed doorboort,
doet zuur oprispen de levensdroom :

Zo menig goede vrucht aan de levensboom.
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Frans,

@en afgevallen blad in de avond,

in de zon leek het levend en gezond,
even later, dood op kille grond.

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
hebt boven 't nameloze mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar om deze levenstijd
geborgen zijn in de vaste zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen, dan in uw hand.

Vaarwel, gij die me draagt in uw hart
Gij, vrouw en kinderen, nu vol smart.
Kleinkinderen, ook gij hebt verdriet,
maar echte liefde blijft, is het niet ?
Mij roept de dood met zijn stem.

Tol ziens in 't nieuw Jeruzalem.

De families

DE LATHAUWER, MOERMAN,
HAENTJENS en VANDE VELDE

en uw medeleven in hun rouw.
danken U voor uw gebed

Begrat. - Funerarium Poppe-Van Gyseghem
Druk. E. De Veirman, Berlare.



