Aimé De Lausnay

Geboren op 17-01-1922 te Overmere
Overleden op 07-07-1994 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en op een keer dan ben je
aan je laalste beetje toe.
Toon Hermans

.I.

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

AIME DE LAUSNAY
echigenoot van mevrouw Yvonne Van Doorsselaere

geboren te Overmere op 17 januari 1922 en
godvruchtig overleden te Overmere op 7 juli 1994,
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Aimé was een eenvoudig man, een harde werker.
Heel bescheiden begonnen, wist hij zich, gedreven
door rusteloze werkkracht, een eigen bedrijf op te
bouwen, dat gaandeweg zijn hele leven ging
beheersen. Hij benaderde de dingen zakelijk en
realistisch, niet koel en harteloos, maar zorgzaam
beredeneerd en nuchter. Bij hem moest niemand
aankomen met mooie praatjes of opschepperij. Het
duurde niet lang of de ballon werd doorprikt en de
onwaarheid blootgelegd.

Die realiteitszin, die liefde voor zelfstandigheid, die
gedreven verknochtheid aan zijn bedrijf bleef Aimé
tentoonspreiden ook nog na de leeftijd die hem
normaal gezien pensioengerechtigd had moeten
maken.
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Een eerste opstoot van de gevreesde ziekte, die gepaard
ging met een pijnlijke operatie, kon hij nog
overwinnen; hijleek op weg om helemaal te herstellen,
maar stilaan overweldigde het sluipend gif van de
dodende kwaal hem opnieuw en geleidelijk aan
moest hij de teugels lossen.

De laatste maanden doorleefde hij met stille moed en
verbeten pijn, met afnemende krachten, in het besef
van wat hem te wachten stond. Hij wilde nog graag
afscheid nemen van de mensen die hem nabij en
dierbaarwaren: zijn vrouw, kinderenenkleinkinderen,
zijn zusters en broers, vrienden en buren. Enigszins
onverwacht nog is hij dan in zijn eigen vertrouwde
omgeving overleden. Voor hem die zo aan zijn thuis
en familie gehecht was, was thuis sterven, ondanks
alles, een luxe.

Het heengaan van eéen goede vader en een goede man
laat altijd een gevoel van leegte achter. Deze leegte
kan enkel opgevuld worden door de dankbare
herinnering. aan zijn leven, dat goed en schoon is
geweest, en door de verbondenheid van zijn familie,
zijn lieve echtgenote en kinderen, wiens goede zorgen
zijn hart zo vaak gesterkt hebben.

Moge hij bij God het welverdiende geluk en de
eeuwige vrede vinden.

De familie dankt U voor uw gebed en medeleven.
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