André Henri De Lausnay

Geboren op 21-12-1930 te Overmere
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Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Je bent vertrokken zonder 't laatste woord.
Je hebt gezwegen lang voor je laatste gedachte.
(Bob Daenen)

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

André, Henri DE LAUSNAY

echtgenoot van Mevrouw Alma BAEYENS
geboren te Overmere op 21 december 1930 en god-
vruchtig overleden in het Bijlokeziekenhuis te Gentop
30 maart 1992, gesterkt door de H. Sakramenten.

De akkers liggen klaar, de weiden zijn gestrooid, de
koeien wachten op de komende lente, een lente die
André niet meer zal beleven. De rustige en gestage
werker, met hart en ziel verankerd in het boerenbedrijf
dat hij liefhad als geen ander, ligt neergeveld.

Hetvalt ons bijzonder zwaar te moeten beseffen dat wij
deze vriendelijke en minzame man niet meer bij ons
hebben, dat wij verder moeten met enkel nog een
dankbare herinnering aan wat hij voor ons betekend
heeft.

Zijn gedienstigheid maakte hem geliefd bij buur en
vriend. In gezelschap voerde hij nooit het hoogste
woord, maar zijn opgewekte eenvoud werkte aanste-
kelijk en zijn rake opmerkingen getuigden van een
nuchtere en eerlijke kijk op het leven,

Met die optimistische werkelijkheidszin en natuurlijke
offervaardigheid heeft hij zich zijn hele leven ingezet
om zijn kinderen een beloftevolle toekomst te kunnen
geven, daarbij liefdevol gesteund door zijn echtgenote.
Op het moment dat hij mettevredenheid op zijn levens-
werk had kunnen terugkijken, werd hij geconfronteerd
met gezondheidsproblemen. Hij verbeet zijn angst en
zijn pijn en stelde zijn hoop en verwachiing op God,
maar de emstige zickte sloeg onverhiddelijk en onver-
wachttoe. Door de haast waarmee de dood hem uitons
midden wegrukte, is het hem jammer genoeg niet
gegeven geweest rustig afscheid te nemenvanal wie en
al wat hemn dierbaar was.

Toch is zijn laatste boodschap er ongetwijfeld een van
liefde voor zijn kinderen en kleinkinderen. Moge de
band van diepe genegenheid voor hem hen allen blij-
vend binden, opdat zij tot steun zouden zijn voor hun
moeder, die nu alleen achterblijft.

Mevrouw Alma BAEYENS,

zijn kinderen en kleinkinderen
ende families DELAUSNAY, BAEYENS, SCHEIRLINCK
en VAN DE KEERE

danken U voor de blijken van deelneming henbetoond
in rouw en gebed.

zijn echtgenote;

Begr. De Smet, Oordegem - Tel. 091/69.08.67
Druk. Van Daele nv, Overnmere - Tel. (081/67.64.33



