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1.
in trouw en oprechtheid heb ik U gediend,
O Heer, ontvang mijn ziel in uw genade.
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

CONSTANT DE LAUSNAY

echtgenoot van Mevrouw
ALICE BRUGGEMAN

geboren te Kalken op 14 juli 1884 en er

godvruchtig overleden op 17 april 1971.

in de hoop op de verrijzenis met stichten-

de gevoelens van Godsvrucht en overgave

aan God, heengegaan na het ontvangen
van het sakrament der zieken.

Spelend lid van de Kon. Harmonie
Qud-Strijder 1914 - 18.

Heer ik dank u om het lange leven en de
gelukkige dagen die gij mij gegeven hebt,
om de vreugde van een gelukkige oude
dag ook dank ik U omdat Gij mij de
ellenden van ziekte en ouderdom bespaard
hebt. Zo is de man rustig heengegaan.

Zijn hele leven heeft hij getracht de men-
sen en de gemeenschap te dienen en de
orde te bewaren. Deze lastige taak wver-
vulde hij met goedheid en in dienstbaar-
heid. Hij die het geluk niet heeft gehad
de vreugden van een famille te kennen,

wnw, indeken be

heeft getracht zijn liefde aan zijn vrouw
over te dragen en in goedheid voor anderen
zijn levendagen te wvullen.

Zo lang het hem gegund was zijn zondags-
plicht te vervullen ging hij traag en statig
de weg naar het Godshuis, als een levend
simbool van een tijd die stilaan voorbij
gaat. Zoals hij het geleerd had zo deed hij
trouw tot het einde toe.

Beminde vrouw, mijn heengaan laat u aleen
Wees moedig en sterk; moge het |aatste
stuk leven u nog vele vreugden schenken,
wees niet bedroefd maar beleef de vreug-
de die wij elkaar gegund hebben in ons
leven. Ik dank u om uwe genegen en min-
zame omgang, mag ik u een stil aandenken
vragen. Voor u gaat het leven voort. Be-
minde famille en vrienden, gedenkt mij in

uw gebed.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
R.ILP
T
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