Alois De Maegdt

Geboren op 21-03-1928 te Sint-Gillis-Dendermonde
Overleden op 14-02-2012 te Opwijk

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Warme herinnering aan

DE HEER

Alois De Maegdt

echtgenoot van mevrouw Josephine Vandenberghe,
vader en schoonvader van Marc en Martine,
grootvader van Emma, Maya en Timon

Geboren te Sint-Gillis-Dendermonde op 21 maart 1928
en thuis te Opwijk omringd door zijn familie
overleden op 14 februari 2012.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid,
gebed en blijken van medeleven.

www.indeken be

Miin fieve schat.

Mijn alles wat ik had.

Je hebt gestreden, maar helaas verloren.
Voor jou nooit meer ochtendgloren.
Bedankt van ons

Voor al je llefde en geven,

't Zal zwaar zijn ronder jou te leven,

‘Aan de heme! staat een stralende ster
Dat (s mijn peter, heel hoog en ver
Ik zou wel even willen kKijken waar ] nu is
Even willen vragen hoe het gaat
En zeggen dat ik hem zo mis
Al was het maar voor even
Kijken hoe mijn peter nu leeft
Even de groetjes doen van ons allen
En zeggen hoeveel men nog om hem geeft
Zijn ster staat daar voor ons
En geeft licht tot in de eeuwigheid
Ook al is hif hier niet meer
Mijn peter, hij blijft in mij voor altijd


http://www.indeken.be/

Heel bijzonder, heel gewoon.
Mensenvriend, dierenvriend, beste vriend,
gewoon een héél bijzondere man.






