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« Hij was een man van plicht
die nijver werkte en weinig zel,
maar die in alles wat hij deed

een oprechie liefde lel®.

.r
Bip Voor DE ZIEL
“van Mijnheer

CYRIEL DE MAEGT

echtgenoot van

Mw Maria Boulanger

geboren te Nevele de 29 december 1876 en god-

vrachtip overleden te Zomergem de 7 maart 1963.

Gestetht door de H.H. Sakramenten der zieken
en der stervenden en de Pauselike Zegen.

Ere-Yveraar van de Bond van het H. Hart.

——

Weer ontviel ons een edel mens. Hij
ging heen zoals hij leetde: vroom en ge-
laten. Zijn leven immers was, In werk en
gebad, gericht naar Onze Lieve Heer, zoals
de H Kerk het vitdrukt in haar liturgisch
Ebsd. Tt U verhet ik mijn ziel, mijn

, op U vertrouw ik..

s0als het goud door het vuur.

zijn krachten het enigzins toelieten, was hij
elke zondag op post in de H. Mis.
verdroeg zijn lengdurig lijden zcals alleen
een kristen lijder kan, zich offerend met
de Heiland in versniging met Maria,
volle overgave aan Gods vaderlijke voor-

zienigheid.

gww. indeken.be
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Dit edelmoedig leven werd bekroond
door het lijden. De Heer beproeide hem

In kristelijk geloof mogen we zeker op
Hem de hoopvolle woorden ven onze
Goddelijke Measter toepassen: .'t is wel,
trouwe dienaar. treed binnen in de vreugde
van uw Heer".

Miin gelieide echigenote, die mij steeds
omringd hebt met zoveel lielde en mijn
liden door uw onuitputtelijke toewiiding
sozeer hebt verzacht, ik dank u voor alles
en verwacht u hierboven bij de Heer.

Dierbare familieleden en vrienden, blijt
mij uw genegenheid betuigen door een
vroom gebed. |k dank u allen die mij
genegen waari en enig goed hebt gedaan.

O.L. Vrouw van VIl Weeén, bid voor mij,

De familien De Maegt en Boulanger,

DANKEN U

VOOR UW DEELNEMING
IN ROUW EN GEBEDEN.

Diruk. Alh, Van de Waghe, Zomergem




