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" Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid
hij had de goede liefde
tot de still’'en ware dingen ...~

In dankbare herinnering
-aan het leven en sterven van
de heer

AUGUST DE MAESSCHALCK

echtgenoot van
Mevrouw Jeanne De Knijf

Geboren te Wichelen op 13 mei 1912

en rustig overgegaan

naar de Vrede en de Vreugde van de Heer
te Dendermonde op 26 mei 1997

Uw aanwezigheid bij de uitvaartliturgie
uw deelneming en gebed

het was voor ons een troost

wi) danken u

Jeanne De Maesschalck-De Knijf
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Stil ben e weggegaan,
‘shl en plots tegehjk.
Goed, aedel en rechtvaardic
20 heb |e geleefd,

zo heb e 1 geleerd aan je kinderen en klenkindgren.

Je bent nu thuis gekomen hij jezelf
de deur dichtgocaan

om de wereld, van hoen-cn-weer gedreven worden
buiten te sluiten.

Je bent thuisgekomen biy jezell

om een deur te opoenen

op een wereld van eindeloze vrede

in een Mysterie dat j@ naam uitspreckt

jex amarmi en g liefheaft,

Fen licfde ik die voor je vrouw.

I gz hijna zeshg jaar huwelijk

telde voor ou enkel de ene som: 1 +1 -1

Al die jaren heb o bewezen

dat die "eenheicd” waar was

dat je lietde voor je vrouw

& kindaren, klein on achicrkleinkinderen

echt was. Feht soals de waolken aan de hemel
echt, zoals handen in elkaar,

Het geluk in je leven - of was het gewoon genade
was, dat je na jaren cerlijk werk iemand aan

je uitstalraam zag voorbijgaan _..

Die keer keek je verder dan zakeljke: belangen
om je volledig, elke dag opnicuw

ten dienste te stellen van je parochiekerk,



