Suzanne De Pagpe

Geboren op 27-01-1932 te Sint-Amandsberg
Overleden op 01-10-1996 te Brugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Zi) was de lente... en toch herfst,

gerijpt en veel te vroeg geplukt.

Zij is de vreemdste weg gegaan
op zoek naar 's mensen droom: geluk.

.I.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
Suzanne DE PAEPE

weduwe van de Heer
Marcel VAN WASSENHOVE

Geboren te Sint-Amandsberg op 27 januari 1932
en overleden in het A.Z. Sl Jan Ziekenhuis te
Brugge op 1 oktober 1996,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van KB.G.
Lid Zangkoor Bareldonk.
Lid van Koninklijke V.V.V. Donkmeer

De families De Paepe, Van Wassenhove,
Van Peteghem en Poelman,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw,

www indeken be

Een kort gesprek, een laatste zoen
Uw klamme handen saam-gevouwen
daarin omklemd al mijn vertrouwen
en ik, die niets voor jou kon doen.

Ons trof een smart die niemand kent
kil iz mijn hart van hoop verlaten
met wie zal ik nog kunnen praten

nu jij hier niet meer bij mij bent.

We zullen je missen, Suzy, elke dag,
in kleine eenvoudige dingen.

Maar in ons hart

zal je met ons samenblijven.

Het geheim van leven en dood

hangt samen mel het geheim van God.

En daartoe hebben we het geloof en de hoop in
ons hart,

dat ook voor ons de weg zal gaan

zoals in Christus Jezus;

dat ook wij allen door de dood heen

tot het leven zullen komen.

Bagr, Tackaert-De Wilde, Zale










