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« |k ban de verrijzenis en het leven »,
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TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Edmond DE PAUW

Weduwnaar van Mevrouw
Prudence DE GRAUWE

Geboren te Schellebelle op 20 februari 1886
en overleden te Wetteren op 16 februari 1975,
voorzien van de II*II:{H. Sakramenten der
zieken.

Weggevoerde 1914-1818

Met deze overledene verdwijnt een speciale
«tlp» uit de gemeenie en de parochiege-
meenschap. Hij behoorde tot de ruslige ge-
neratie der mandenmakers uit de schone cude
tijd. Mooie stiel van zijn vader geleerd en
die Edmond meer dan zestig volle jaren
eleden had geleerd : manden vlechten zat
e familie De Pauw in het bloed en de
handen. .. Hij kon zijn diamanten jubileum
vieren : 60 jaar mandenmaker ! in dienst van
zovelen uit Schellebelle en omtrek... en 25
Lijtlar a::l'!manmakar geweest : een zilveren ju-
eum

Hij heeft zijn broed niel verorberd in ledig-
heid... Hij bezat een levensphilosophie die
de zijne was en die leven en dood in het
daglicht stelden van de voiblo@d optimist...
Met rustige overgave aan de dood vroeg hij
zelfs naar de laatste sakramenten.

De Heer lone al het goede dat zijn handen
eens deden...

Beminde zuster, broeder en familie : dank
om uw genegenheid en rorgen.

«Mijn Jezus, barmhartigheid=-.

De Families :

DE PAUW, DE GRAUWE,
VAN HEDDEGHEM en BONTINCK,

danken U voor de blljken van kristelijke

deelneming In hun rouw.

Begr. De Schepper, Wetteren - T. 63.13.08
druk drieghe



