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GELOOFD Z1) JEZUS-KRISTUS  AMEN.
Gedenk, o mensch, dat gij stof zijt en tot stof zult

wederkeeren.

T

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

ELODIE DE PAUW

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

; GusTaAF DE THAEY

geboren te Uitbergen den 11 April 1885 en overleden
te Wetteren, den 10 Maart 1946.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
ey el e

Daar zij van kindsbeen af altijd den Heer gevreesd
had en zijne geboden onderhouden, was zij niet
bedroefd, noch morde zij tegen God, omdat Hij haar
beproefd had. Langen tijd heeft zij groote ellenden
uitgestaan, die haar noch dag noch nacht rust lieten ;
maar uit liefde tot God en met onderwerping aan
zijuen H. Wil heeft zij gaarne de kruisen gedragen
die de Heer haar overzond.

God was mijne toevlucht en mijne sterkte, mijn
helpzr in de smarten, die mij getroffen hebben.

Beminde Echtgenoot, geliefde Kinderen, bemint
elkander, blijft steeds den Heer getrouw en weest
standvastig in uw geloof ; ik bedank U voor uwe liefde
en genegenheid ; troost U, eenmaal worden wij weer
vereenigd in dem Hemel.

Barmhartige Jezus schenk hare ziel de eeuwige rust.
' {90 dAacan aflaat)






