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De vrouw die den Heer vreest zal geprezen worden.
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BID VOOR DE ZIEL

van

Constantia VAN WAEREREEK

echigenoote van

Karel YAN DE WIELE,

lid der Confrerie van het Allerheiligsie Sacrament
en der Genootschappen van het H. Hart, van de
H. Familie en van den H. Kruisweg.
geboren te Berlaere, den 2 Februari 1842 en god-
wruchtig overleden te Uytbergen den 13 October
1913, versierkt door de H. Sacram. der stervenden.
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~ Zij was eene vrome en ievervolle christene, eene
- frouwe echtgenoote, eene voorbeeldige huisvrouw,
‘eene liefnebbende moeder, van elkeen geacht en

bemind. H. Cor. 1.

Zij heeft zorgvuldig gewaakt op de wegen vanhaar
huis en haar brood in ledigheid niet gedten.

Spreuk 31. 27.

Door christene ouders opgevoed bracht zij ook
hare kinderen op in de vreeze Gods en, als toon-
beeld der christelijke liefde, deelde zij bereidwillig
hulp en troost aan de noodlijdende en de kranken.
Dank! Daunk!

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, gedenkt U
immer wat ik voor U allen gedaan heb, vergeet mij
niet in uwe godvruchtige gebeden en Gij, vooral,
eerzame dochter, Bruid van Jezus-Christus, wees mij
een licht in de¢ duisternissen ; het gebed van een
kind van Maria wordt nooit verstooten,

Mijn Jezus bermhertigheid. 100 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.







