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WAL INJEKEN

Vroom aandenken aan

DE HEER

Emiel VAN WAEREBEEK

echtgenoot van mevrouw
Margaretha VERHOFSTADT

Geboren te Schellebelle op 4 augustus 1914
en overieden in het Emmanuel zickenhuis
te Wetieren op 14 augusius 1994
Begeleid door het gebed van de Kark.

De families

VAN WAEREBEEK, VERHOFSTADT,

VAN DE VELDE en BRACKE

danken U om uw aanwezigheid en uw gebed

)=

"Hij heeft de leeftiid van de sterken
gezond an kioek van hart bergik!
en is gestadig Lijven werken
tof aincledik haast 2onder merkan
de cuderdom die nimmer wijkt
ook hem ol esuwig rusten leidt "
(L. Vercruyssen)

Met dit vers van de dichier zouden we het best het
leven van Emiel kunnen samenvatten. Vader was
een harde werker, die zipn vieugde vond in anderan
een plazier le doen Overal waar hij nodig was, was
hj steeds bereld sen nandje 1 helpen.

Het geduk vond hij in ziin gezin, de weugde in zijp
werk. Zeli starnde hij uit een lancbouwersgezin en
zo begrijpt men goed dat hij etke dag zijn woonst
verliet om in de tun te werken en de digren e ver-
zorgen bij zijn kinderan. Het was een manser om zin
liefde en genegenheid voor hen wit te druikken.

Hij hield ontzetiend weel van z§n kleinkinderan, an
leefde rustig met zijn wouw, dankbaar om al het
mooie dat het leven ham schonk.

De laatste maanden ging zijn gezondheid achteruit.
Berustend In ziin toestand heeft hij zich voorbereid
op zijn levensainds. Voor ons die Diljven is dit een
piinkijk moment. Er is droefheid in ons hart en de
scheiding valt zwaar. Maar diep in ons is er een
hoopgevende weugde omdal wij geloven dat hij nu
geolt in het hemels geluk.

Dierbare echtgencte, ligve kinderen en
klginkinderen, dank om uw goede 2orgen,

Blijf aan mi| denken,
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