AnnaVan Waes

Geboren op 08-10-1906 te Overmere
Overleden op 02-10-1971 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Heer, herinner U de nomen van hen die gestorven
Om in deze Eucharistieviering

en in uw gebed te gedenken de ziel

van Mevrouw

ANNA VAN WAES
echtgenote van de Heer
FRANS HAENTJES
Geboren te Overme' e op 8 oktober 1904 en er in
de Heer ontslop en op 2 oktober 1971,

Gestarlt d.uqr het Sakrament der ziaken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

Door een edelmo:dlg leven was Anna wvoor-
bereid op het leven, ook al was de overgang van
dit leven naar het andere bij God voor haar zo
plois. Ze wos een door en door brave, kristelijke
vrouw, een trouwe echigenote en altljd werkzame
moeder. Ze was de zachtheld in persoon en doar-
om bij famille ¥ilenden en buren graag gezien.

Grootgebracht In een voorbealdlg gezin heeft
ze die kristelijhe geest en overtuiglng aan haar
kinderen doorgegeven door het zelf voor te leven.
Bovendien was ze een lavende werkzame vrouw,
die alijd wat wou doen voor anderen, onbaat.
zuchtly. Ze leefde met iedereen in vrede en rust:
vijanden had ze niet. In het lljden een bljzonder
geduldigs vrouw, altijd even opgeruimd voor haar
omgeving. We kunnen zeggen: gewoon een mens
om van te houden.

Daarom zijn we zeker van hoar eeuwig voort-
baestaan dicht bij God: alleen zijn we bedroaid dat
ze zo plots, zo onverwacht van ons werd wegge-
nomaen.

Dierbare echtgenoot an kinderen, ons geluk
in dit leven ken nlet blijven duren, maar God
verwacht ons met een nog veel groter ge'uk. Blij-
ven we met elkander in gebed verbonden.

Dierbare zusters. familie, buren en vrienden,
wat we voor elkander kunnen doen, 13 geen ver.
loren #jd, maar heeft een kostbars waarde in de
ogen van God. Moge Hi| ons allen eens samen-
brengen in de hemel.

Maria, Moeder Gods bid voor ons,

Voor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken U:

Ce families: HAENTJES, VAN WAES, BUYLE
en THIRE.
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