Edmond Van Waes

Geboren op 14-09-1909 te Sint-Kruis
Overleden op 14-02-1992 te Knokke-Heist
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Wij gedenken in ons gebed

De Heer

Edmond Van Waes
weduwnaar van
Mevrouw Blanche Vandenbroucke

Geboren te Sint-Kruis op 14 september 1909
en godvruchtig overleden te Knokke-Heist
op 14 februari 1992

Oud worden is een geschenk van het
Leven dat zijn corsprong vindt bij de hemelse
Vader en sterven is de jaren van zijn leven terug
afgeven om loon naar werken te ontvangen. Na
een lang en verdienstelijk leven heeft Edmond
ons verlaten. Verdrietig maar tegelijk dankbaar
nemen wij afscheid van hem.

Werken en timmeren was zijn leven. Hif
heeft zijn hele loopbaan in trouwe dienst doorge-
brachtbij de familie Rotsaerten hun schrijnwerke-
rij; nooit een dag thuis. Steeds op post en graag
zelfs. Groot van gestalte was hij een eerbied-
waardige persoon en een monument van vak-
manschap. Om fier op te zijn.
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Zelfs tijdens zijn welverdiende rust was
hij bezig en steeds in de weer; voor iedereen
bereid om een kiusje te klaren of een karweitje te
doen. Tot op hoge ouderdom bleef hij aktief en
werkzaam.

Timmeren aan huizen en gebouwen;
mensen onderdak verschaffen en hun woning
afwerken; aan velen een nestje bezorgen en een
warme thuis... Lange jaren heeft hij bij zijn vrouw
en hun gezin een gelukkige thuis gevonden. Na
haar dood heeft hij bij zijn dochter een nieuwe
thuis gevonden en is ook thuis kunnen sterven,
om nu te verhuizen naar het hemelhuis.

Goeie God, laat vader totleven komen bij
U en delen in het eeuwige geluk. Dat hij ruste in
vrede.

De families
VAN WAES, VANDENBROUCKE,
CLAEYS EN WIEME

danken U hierbij van harte voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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