Patrick Van Waes

Geboren op 23-05-1962 te Assenede
Overleden op 11-07-1989 te Brugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Blijf mi] nabl) wanneer het avond s,
wanneer het licht vergaat In dulsternis,
wanneer gean mens mijn hulpeloesheid ziet,
bid ik tot U, o Hear, verlaat mij niet.

T

ALS HERINNERING AAN
DE HEER

PATRICK VAN WAES,

zoon van de Heer Arthur

en Mevrouw Cecilia Van de Steens,

geboren te Assenede op 23 mei 1962 en on-
varwacht overledan te Brugge in het Sint Fran-
ciscus Xaveriug Instituut, op 11 juli 1989,
gesterkt door de sakramentan der zieken.

Uw aanwezigheid, gebed en medeleven was
voor ons een troost,
daarom danken U:

De families
VAN WAES, VAN DE STEENE,
WOLFS en VAN VOOREN.

Omdat uw leven zo kort was en onvoliooid,
is ons verdriet zo groot.

Omdat wij samen nog zoveal te zabgan hadden
en zovesl te doen.

Omdat uw dromen stukgeslagen werden,
is alles nu zo donker.

Omdat alleen Hij u helemaal kent
die U aan ons gaf,
bidden wij tot Hem, voor u:

Gij,
die hem geroepen habt in het bestaan
en dle hem kant,

Gij, die ons verdriet begrijpt,

wees goed voor hem,

laat hem nu gelukkig zijn

voor altljd

kij U.

Begrafenisonderneming Calsyn, Watervliet.
druk. J, Da Smet, Boeakhouta.









