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Bij den Heer is overvioedige verlossing.
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Vrees God en onderhoud zijne geboden, want dit
is voor den mensch alles, (ECCL.)

Wie den Heer vreest moet de dood niet vreezen, zij
zal hem een bron van geluk zijn. Voor den rechtvaar-
dige zal het Godsgerecht geen schrikaanjagend uur
zijn; wel het uur der vergelding en der belooning.
Mensch wees wijs en strijd en lijd en leef uw leven vol-
gens de beschikkingen der Goddelijke Voorzienigheid;
want wie overwint dien zal ik geven te eten van den
Boom des Levens, die in het paradijs van God is.

Zonder iets ben ik op de wereld gekomen : God gaf
mij alles en ontnam mij alles : zijn H. Naam zij gepre-
zen ; zoo sprak de wijze man Job. Laten we zijn voor-
beelden navolgen, want voor ieder mensch komt de
tijd der beproeving.

Geliefde echtgenoote, dierbaar kind, ik ben aan uw
liefde en uw zorgen ontrukt; het valt u wel hard,
maar troost u ; ons allen wacht de gelukkige eeuwig-
heid. Broers, zusters, familie en vrienden, ik ben u
reeds voor op den weg naar het paradijs. Dank u allen
voor de gebeden en de zorgen en blijit mij verder in
uw gebeden gedenken.

Bidt de 4 Akten tot lafenis zijner ziel,







