Jules De Naer

Geboren op 16-10-1899 te Ressegem
Overleden op 04-02-1973 te Aalst
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God. ik bemin het huis waar gij verblijft
het huis dat Gij ons hebt beloofd, na dit
leven

t

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules DE NAER

Echilgenoot van Mevrouw
Elvire DE KOKER

Geboren te Ressegem op 16 oktober 1899 en

godvruchtig overleden in de kliniek te Aalst

op 4 februari 1973, gesterkt door de Sakra-
menten der zieken.

Opgediste oorlog 1914-1918 en lid van ver-
schillende gencotschappen.

Lid van de BSond van de Gepensloneerden.

Wie deze goede echtgenoot en wvader heb-
ben gekend, weten dat er geen kwaad in hem
was. Hij deed zijn best om voor iedereen
goed te zijn en goed te doen. MNiettegen-
staande harde omstandigheden en harde le-
vensproblemen, heeft hij de « goede strijd ge-
streden en zijn vaderlijk geloof bewaard=. En
het is schoon hoe hij, stervende zijn krus-
teken maakte, zijn kruisteken : kenteken van
een echt kristen, DAT KRUISTEKEN DAT
ZIJN OUDERS HEM HEBBEN GELEERD. In
die goede oude tijd, zoals men zegt, zie 'k
hem véér het slapen gaan, vragen : moeder,
geef me een Kruisteken a.u.b.

Mu was het op zijn beurt het afscheidsteken,
hij is w volledige overgave naar zijn God, zijn
Schepper teruggegaan. Gelukkig wie geloofl
in de eeuwige beloning, na =2en leven van
= zijn best doen -.

Mijn lieve vrouw, beminde kinderen, Klein-
kinderen en familie, laten we naar al het
goede kijken dat we aan mekaar hebben ge-
schonken. Mijn dank voor zoveel zorgen en
genegenheid. Bidden wij voor mekaar om
senmaal in Gods Paradijs verenigd te wor-
den.

Hesr wess mijn ziel genadig.
S. A

tMevrouw Elvire DE KOKER.

De Heer en Mevrouw Cyriel VAN WESEMAEL-
DE NAER en kindaren,

De Heer en Mevrouw Remi DE NAER-
VAN DEN EYNDE en kind,

De Families :
DE NAER, KILLEMAES, DE KOKER en
SCHOUPPE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Uitg. : Van Melckebeke - Aaigem



