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Geloofd zij Jezus Christus. Amen

1.

Gedenk in uw vroom Jgebed
MEVROUW

Laura, Julia DE NAEYER
echtgenote van de Heer

Lucien UYTTERHAEGHEN

Geboren te Scheldswindeke op 10 december 1919
en rustig in de Heer ontslapen te Gent op
19 januari 1988,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Te midden van de nacht des doods
zijt Gij, Mijn zon, werrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

Uw gloed heeft mij genezen,

O zon, die door het donker breekt
en ‘tware licht in mij ontsteekt,

hoe heeriijk zijn uw straien,

Ontroard staan wij stil bij het heengaan van deze
gelovige vrouw en zorgzame moeder. ZI] was nog
zo onmisbaar voor haar echtgencol, voor haar
kinderen en haar kleinkinderan.

Na de periode van arbeid en zorg kwam er een
periode van rust voor deze vrouw en haar gemaal.
Zo hoopten zij beiden, man en vrouw, nog enke-
le jaren samen gelukkig te mogen leven midden
hun kindersn en kileinkinderen.

Het woord van de profeet Jesaja leert ons, ge-
lovigen, die boodschap van God, , Mijn wegen
ziin niet uw wegen.'"" Die taal kan ons hard over
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koman. En toch zien wi] dat Gods wegen een
andsre lijn volgen dan onze korte kijk op het
|even.

Sint Pavlus hesft die waarheid met eigen accent
vastgelegd; ,Wij hebben hier geen blijvende
woonplaats, wi] zoeken de toekomstige heerlijk-
heid.” De apostel Paulus geeft een tip voor de
Kristen mens. God schiep de mens niet voor een
aards, vergankelijk geluk; de Heer Jezus zelf
heeft voor de mens de plaats bereid In het huis
van zijn hemelse Vader,

Het afscheid en heengaan van moeder is niet
voor esuwig. In kristeiijke berusting vinden va-
der, 'de kinderen en de familie hun troost voor
de toekomst

God neemt het beste tot zich, om dit werkzame
levan met ean seuwig loon te bekronan.

Lucien UYTTERHAEGHEN,
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danken oprecht voor uw blijken van
medeleven en gebed,
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