Ivonne Janssens

Geboren op 14-09-1933 te Vlierzele
Overleden op 03-05-1984 te Teralfene
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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«Ons leven breek! al als een ochtenddroom
en snel komt hel uur van vertrekken=

Ma een smarielijk ongeval overleden
te Terallene op 3 mei 1984
en gezalid met het H. Oliesel in extremis,
leven vooriaan in de kracht en de vrede
van de verrezen Chrisius:

MEVROUW

Ivonne JANSSENS

echigenole van de heer
Lucien SMEKENS
geboren te Viierzele op 14 september 1933

Ivan SMEKENS

ZOON van
Lucien en Ivonne JANSSENS
geboren le Aalst op 3 februari 1961

MEJUFFER

Martine PIETERS

dochter van
Ernest en Philomena VRIJDAG
geboren le Uitbergen op 10 maart 1964

Het leven loopt over de grenzen van de dood heen.
Setrelien door hel nocdlot, werden deze dierbaren in de

bloei der jaren uit ons midden weggerukt.

Een tragisch verkeersongeval velde hen onmeedogend
neer. Het is vroeg le moelen sterven als het leven nog

zonnig loelachi

Je kunt hel j& niel indenken, het kan niet. Slechis heel
langzaam dringl de werkelijkheid tot je door. Tolale ver-
slagenheid en droetheid. Zo plotseling met de dood
geconironteerd worden is onmenselijk hard. Zelis geen

mogeliikheid om afzcheid & nemen
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Hoe is het mogelijk, dal hel leven van een mens reeds
valtooid kan zijn op zo'n jonge leeftiid, Hetleven van [van
an Martine had nog zoveel mogeliikheden, om verder uit
te blosien. Ze waren foch samen bezig een nieuw leven
op te bouwen. Slechis enkele weken scheidden hen nog
van een definiliel antwoord in een aanstaand huwelijk
voor de Heer.

En wie zal moeder lvonne vervangen thuis, wie zal nude
duizend-en-&én zorgen van haar kunnen overnemen ?

Hoe kan de liefde tussen mensen nu opeens zo wreed
verbroken worden ? Waarloe dil alles ? Wal heelt dit voor
zin ? God, waarom ?

Voorlopig zijn eralleen maarvragen zonder antwoord. In
stilte verwijlen bij deze schokkende gebeurtenis is
wellicht het enig mogelijke. Wie zal ooit de diepte peilen
van deze smar! van hen die achterblijven en hen liel
hadden, een goede echigenoot en vader, kinderen mat
verdriet, treurende ouders. Zij die ongeduldig... en onge
rust fevergeeis wachien op hun thuiskomst. Twee
families werden in rouw gedompeld. Wie geneest nu van
zulke wonden ?

Heer het kan niel zijn dal alles voorgoed veorby is
zinloze leegie en alwezigheid, dai de lielde die Gij onder
mensen mogelijk maakt vergeefs zou ziin. Als er een
averkant is. en daar geloven wij in, laat onze dierbaren
daar dan wonen, onsterdelijk mel ons verbonden.

Wij bidden dan cok: ‘God, laal Ivenne. lvan en Madine
rusten in vrede, en geel aan hen die achterblijven, de
kracht om met elkaar verbonden dit lijden te dragen.

De lamilies lanssens, Smekens, Elool, Vereecken

De families Pieters, Verbeke en Vrijdag

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

Namis op dinsdag 29 mei om 1830 uur

Begr. Rouwcentrum R. Galle Lede
Drrukk. Het Reklaamblad, Lede




