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Mijn dagen zijn door twijfel overmand,

ik ben gevangen in mijn onvermogan.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,

zult Gij mij bergen in uw mededogen ?

Magq ik nog levend wonen in uw land,
mag ik neg eenmaal zien met nisuwe ogen?

Gelovig aandenken aan
MEVROUW

Rachel De Naeyer

Echtgenote van de heer
Joseph De Saedeleer

Geboren te Bavegem op 4 januarn 1928 en
godvruchtig overleden in het Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis te Aalst op 3 augustus 2001,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken,

De families
De Naeyer, De Saedeleer,
De Block en Van Lierde
danken u voor de gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.

Heer,

laat ons miet angstig zijn,

niet voor het leven

en ook niet voor de dood.

Geef ons de innerlijke zekerheid

van Uw lisfde hier en hierna.
Openbaar ons het licht

van Uw eeuwigheid

waar U ans in op wilt nemen

in Uw oneindige liefde en vergeving.
Zoals Uw Zoon het heeft voorgezegd !
“Wie Zijn brood eet zal leven in eeuwigheid.”

Deze gedachte van Toon Hermans heeft ook het le-
ven van onze dierbare overledene bezield, Opgegroeid
in een gelovig godsdienstig midden was haar leven
christelijk gericht en afgestemnd op God, de corsprong
en het einddoel van ons leven. Bij dit afscheid willen
we dan vertrouwvol tot die God bidden voor haar thuis-
komst, op de andere oever,

God, Gij die hart en nieren van de mens doorgrondt,
weet wat er leeft in ieder mensenhart. Wees barmhar-
tig voor Rachel die in U geloofde en in U haar hoop
stelde. Vergeef haar menselijk falen en neem haar op
in de liefde van de verrezen Heer die geslorven is om
ons te bevrijden en ons die in Hem geloven een plaats
heeft voorbereid in Uw Vaderhuis. Moge zij daar nu
voor eeuwig gelukkig zijn. Amen.
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