André Heekhout

Geboren op 18-02-1968 te Zele

Overleden op 09-06-1990 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Ik zal inslapen op een goede dag;
van de aarde zal ik vertrekken.
Maar mifn ziel zal een beter land bereiken,
want ik zal ontwaken in heerlijkheid.
(Mahalia Jackson)

VROOM AANDENKEN AAN

ANDRE HEEKHOUT

Geboren te Zele op 18 februari 1968
en overleden te Wetteren op 9 juni 1890

Spelend lid van S.K. Berlare
Spelend lid van de Blauwe Viam
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De blijde boodschap is een boodschap van vrede

aan alle mensen,

omdat God in hen belang steit,

omdat Hij hen een goed hart toedraagt,

ook als die mensen op ongebaande wegen ronddwalen,
ook als zij hun eigen onvoorziene wegen gaan

in eigen kring,

terwijl velen machteloos toezien.

Zo zocht deze jonge mens zijn weg,
actief als sportman in zijn voetbalploeg,
verweven in de vriendenkring,

zoekend naar genegenheid.

Plots is die levensweg,
doorheen zoveel hoop naar morgen,

in de fijd nu afgebroken,

in eeuwigheid reeds thuisgebracht,
tot altijddurende bloai.

Zo ging hij langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

De families HEEKHOUT - VAN DE WIELE
VAN BROECK en VAN HUYNEGEM

danken U voor Uw gebed
en Uw medeleven in hun rouw










