Hilda Heekhout

Geboren op 06-05-1926 te Berlare
Overleden op 18-02-2013 te Berlare
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Dankbare herinnering aan

Mlevrouw

Hilda Heekhout
Weduwe van de heer Roger Heekhout

Gieboren te Berlare op 6 mei 1926 en er in familiekring overleden
op |8 februani 2003, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Moederke, alleriiefite moederke,

Bif afscheid nemen bestaan v goen woorden die Zeggen loe fe fo voell,
ticicer @ kot zoveel ferug. We sluiten onze ogen en jr bent er weer,
Jdoww leven was mier qitijid rozegewr en momeschijn. Veel mansen waar
S veed van el feh fein e lever mocten afgeven, Maar altiid weu je
verder, oltiid biee! fe witkiiken naar de moois dingen die er aarkwemen.

Je kinderen waren aller voor jou en ook naar de bezoekies var e
Aleinkinderen e gehterkizinkinderen kegk je sreeds wir. Je was 2o fier
op je 3-voudig viergesiachi,

Samen met vader hebben fullie ons altijd veel warmte en ligfde gegeven.
Ok o waren er peen centjes teveel foch stonden jullie ke gevieten ol

dnllie ony korden verwennen aly de Sint Swom en op allerlei andere

HtReRien,

We hebben metaar bwien zegren dot we lkoor graay zagen Jouw
aangelrowwide dinderen sagen je mied enkel afs fam schoonmoeder,
mder ook voor her was fe eer mosd,

Zoveel llefile

Fn dan toch sloot e siifoon fe ogen Wat je mond de loatste dagen niet
meer kon zeggen, zegde fe 0 2o duidelifk mct je handen,

i ield var ans, maar weer dat wii ook altifd ven fe ieiden en sullen
Mijven houden,

Allerfigfite mogilrie,

BEE vewer advifd In leder voan ars Fare met je Hefde wonen,

Leer komen we bif jow ferng. Ondertussen selfen we je missen, altlfd
er overal

Allerfiefite moederke, mit,
We peven je cen “vegerken” en een ditke hees.
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