Rosalia Angelina Aarens

Geboren op 13-01-1866 te Axel (NL)
Overleden op 12-03-1949 te Groenendijk (NL)
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Bid voor de __z:'iel. :!.;an zaliger
ROSALIA ANGELINA
AARENS
weduwe van
FRANCISCUS DOMINICUS DE VOS
geboren te Axel, 13 Januari 1866 en
overleden in het St. Antoniusgesticht te
Groenendiik 12 Maart 1949, voorzien van

~de H.H. Sacramenten der Stervenden.
Lid van verschillende Broederschappen.

Na een wel besteed leven voelde zij haar
einde naderen met een rust, die een
kostbaar geschenk is aan hen, die God
vrezen.
Zij bracht haar leven door in de vrede
des Heren en zij voedde haar kinderen
op in eer en deugd; met deze weinige
woorden is geheel haar leven van een-
voud geschetst. Zij kende alleen God
en haar plicht. .
Zij was een diep godsdienstige vrouw
en ging dikwijls tot de H. Tafel. Zij
werkte tot zij niet meer kon. Haar leven
offerde zij op om dat van anderen te
sparen. De ongemakken en tegenslagen
van het Jeven heeft zij verdragen met
geduld en onderwerping aan de aan-
biddelijke wil van God.
Geliefde kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten, gedenk mij onder de
H. Mis en bij de H. Communie. Blijft
met hart en ziel gehecht aan hetRoomse
Eelnnf, bemint elkaar, dan zal de vrede
es Heren uw deel zijn in lengte van
dagen. Zoals het ook mij is geschied.
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