L ucrése Janssens

Geboren op 27-10-1943 te Zonnegem
Overleden op 05-07-1989 te Gent
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Rust nu maar uit, je hebt je sirijd gestreden
Je haebt hat met vesl moed gedaan.

Wieg kan begrijpen wat je hebt geladen,

wig kan voalen wat je hebl! doorstaan.

nr

Gedenk in uw gebeden
MEVROUW

Lucrése JANSSENS
echtgenote van Marc SMEKENS

geboren te Zonnegem op 27 oklober 1943 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in U.Z. te Gent
op 5 juli 1989.
Gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lucrése, al zijn uw ogen voor deze werald gesloten,
liggen uw handen roerloos in biddende houding gevouwen
en heeft uw minnend hart opgehouden 1e kioppen, U blijft
voor ons, die u van zeer nabij mochten kennen, dat
troostend beeld van enorme goedheid, van Kinderlijke een-
voud en van tedere bezorgdheid.

Zo waart gij voor ons gedurende zovele jaren de moedige
en wijze moeder die met uw wakker woord en gul moeder-
hart de gulden midden-weg bewandeide. -

Als onthaal-moeder hebt gij zovele kinderhartjes blij ge-
maakt en warm vertroeteld zolang uw menselijke krach-
ten het aankonden.
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Mu 2en blijde gebeurienis dil jaar nog de gezinsvreugde
zou vermeerderen, zijt gij nd een ongeneeslijke ziekte, be-
vrijdend van ons heengegaan. Gij hebt uw lijden aanvaard
en gedragen met een groot Gods vertrouwen en gelovig
vertrouwen op onze hemelse moeder Maria.

Heer, wij danken U dat Gij ons zo'n goede moeder hebt
gegeven die getuigde van een wijsheid die slechts kan
groeien in de rijke weelde van een warm moederhart en
die slechts kan zien met het oog van een diep gelovige ziel.

Mijn dierbare echtgenoot, mijn heengaan zal u zwaar val-
len, ik weat het. Zoek uw troost en sterkte in het gebed.
Ik dank u voor alle lief en leed dat wij samen hebben ge-
dragen en de vele goede zorgen die u me de laatste maan-
den dag en nacht habt gegeven. Ze spraken van aen
oprechte huwelijksliefde. Mijn lieve kinderen, ik was fier
op u en het was mijn grootste vreugde u welvarend te zien.
Zorg nu goed voor vader, wees hem een sterkte en blijft
goede kristenen want uw kristen-zijn is een steun, een hou-
vast. Mijn goede ouders, bedankt voor alles wat jullie voor
mij batekenden, eens zien we elkaar terug. Mijn dierbare
zuster, schoonbroers en schoonzuster, mijn goede vrien-
den en kennissen, dank om uw bezorgd medeleven, om
uw bedevaart, om talrijke gebaden. Ze mogen mij nu ten
goede komen want wij blijven in gebed verenigd. Vaart-
wel en lavet scone. Tot ziens |

De families JANSSENS, SMEKENS, DE MOOR en
FPAUWELS

danken U voor uw medeleven Iin hun rouw
an voor uw gebed.

Uitg. en Begr. ondern. E. DE PAUW, Zonnagem.









