Ellie Aarts

Geboren op 18-06-1945 te Budel

Overleden op 08-11-1993 te Leuven
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Rust nu maar uil, je sirijd is gestreden,
j& hebt het ontzettend meedig gedaan,
wie kan voelen wat je hebt geleden,
wie kan voglen wal je heb! doorstaan,

Gedenk in uw gebeden

Mevrouw Ellie Aarts

Zij werd geboren te Budel op 18 juni 1945
en is overleden in het Ziekenhuis
Gasthuisberg cp 8 november 1903,
gesmrkt door het sakrament van de zieken.

Ellie,

van kindsbeen af hield je van de goede
dingen in het leven en wilde dat ook graag
aan iedereen docrgeven. Je was voor je
ouders, broers en zussen een zorgzame
vrouw met steeds een luisterend cor voor
ieders probleem, Dal had je immers thuis
zo geleerd.

Dat je jouw liefde ock aan een eigen kind
wou geven, staat zonder meer vast. Helaas
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mocht dit niet zijn en dit was bepalend voor
e verdere leven.

Ellie, je hield van de kinderen van jouw
familie en kennissen. Je was er ais een
meeder voor en dat sierde jou. Ook hield je
van oudere mensen en kon er lief en
geduldig mee omgaan.

De laatste vier jaren heb jij veel geleden.

In eerste instantie leek je ziekte nog
geneeslijk te zijn, maar begin dit jaar werd
het ons duidelijx dat je moest vechten in
een ongelijke strijd.

Gelukkig kon je toen de liefde van jouw
naaste familie ervaren en rekenen op de
hulpvaardigheid van bloeddonoren. Dit
heeft ongetwijfeld je doodstrijd zachter
gemaakt,

Lieve Ellie,

rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

In onze herinnering zullen wij al het goece
dat je ons gaf blijven meedragen.

Veor uw gebed en uw medeleven,
danken U de families
Aarts en Kaers
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